
Welkom, 

Wat bijzonder om hier vanavond 

samen te zijn op deze betekenisvolle 

kerstavond. Om exact 17.00 uur 

worden er op maar liefst 482 locaties 

in totaal 25.740 lichtjes ontstoken. Het 

is indrukwekkend om te beseffen dat 

we deel uitmaken van een groeiende 

traditie die door zoveel mensen wordt 

gedragen. 

Deze traditie begon tien jaar geleden in Burgum, op initiatief 

van Dick Jansen. Hij liet zich inspireren door het gebruik op de 

Canadese begraafplaats in Holten, waar het al gebruikelijk was 

om op kerstavond lichtjes te plaatsen. Het is mooi om te zien 

hoe deze eenvoudige maar betekenisvolle daad zich heeft 

verspreid, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. 

In een tijd waarin vrede en vrijheid opnieuw onder druk staan, 

beseffen we maar al te goed hoe kwetsbaar die waarden zijn. 

Vanavond staan we stil bij degenen die hun leven hebben 

gegeven voor onze vrijheid. Door een lichtje te ontsteken, 

geven we een krachtig signaal af – een boodschap van hoop, 

van verdraagzaamheid en van verbondenheid. Een klein 

gebaar, maar met een diepe betekenis: dat hun offer niet voor 

niets is geweest. 

Laten we deze momenten van bezinning meenemen in onze 

harten, niet alleen vanavond, maar elke dag opnieuw. Ik wens 

jullie allemaal hele mooie en vredige kerstdagen toe. 



 

Kerstavond 

Onder een hemel van sterrenpracht, 

waar stilte huist in de kerstnacht, 

staan graven in rijen, met zorg bewaard, 

een stil getuigenis, een hart dat staart. 

Helden van toen, hun namen vervaagd, 

maar nooit vergeten, hun daden gewaagd. 

Voor vrede vochten zij, ver van hun thuis, 

hun offer brengt warmte in ons koude huis. 

Lichtjes op oorlogsgraven fonkelen zacht, 

elk lichtje fluistert hoop en kracht. 

In de schaduw van het verleden stralend, 

een herinnering die blijft, nooit verdwalend. 

Wij herdenken, vol eerbied en pijn, 

met een kaars heel klein maar fijn. 

Hun moed, hun strijd, hun diepe verdriet, 

in ons hart geschreven, vergeten we niet. 

In het licht zetten wij hun verhaal, 

opdat de duisternis nooit meer daalt. 

Op kerstavond schittert hun eeuwige pracht, 

en verwarmt de wereld met vredige kracht. 


